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NB  zondag 3 december  2023  1ste Advent       
Vandaag zondag 3 december gaat  in de morgendienst  onze eigen predikant Ds. Y. Pors 
voor en hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal  te vieren.  
 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Scott Baks. 
Er is vanmorgen ook Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 10 december  gaat in de morgendienst  Ds. H. Gijsen uit 
Sliedrecht  voor.  
Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Adam de Goei. 

 
Collecte zondag  3 december   
De opbrengst van de eerste collecte is voor het Project in Moldavië: Kerk helpt kwetsbare 
mensen.  De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage 
voor het Onderhoudsfonds. 
Toelichting bij de collecte 
Vandaag collecteren we weer voor de kerken van ons project in Moldavië. Door de grote 
werkloosheid en armoede werkt een groot deel van de beroepsbevolking in het buitenland. 
Jongeren en ouderen blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen. De 
eenzaamheid is groot. Via Kerk in ondersteunen we kleine kerken op het Moldavische 
platteland in het opzetten van hulpprogramma’s voor kwetsbare ouderen. Voorgangers 
krijgen training en activeren jongeren in de kerk om ouderen in het dorp te bezoeken, 
boodschappen voor hen te doen en tijd te nemen voor een praatje. Dat werkt aan twee 
kanten: zo zijn jong en oud wat minder alleen! Helpt u mee om dit mooie werk in Moldavië 
mogelijk te maken. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Adventskalender 2023 
In de hal van de kerk ligt de adventskalender  “Ga mee” die u mee mag nemen. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 3 december  gaan met onze hartelijke felicitaties naar  
Aart en Jacolien Boer voor hun 45 jarig huwelijksjubileum. 
De bloemen worden weg gebracht door Geri de Rover. 
 
Liturgische schikking 
Het weekthema is; Op weg naar Bethlehem met als dagthema; De Mensenzoon. We lezen 
hierbij Marcus 13:26. 'Dan zal men de Mensenzoon zien komen'. Lezen we om dit 
bijbelvers heen, dan zijn deze verzen huiveringwekkend. De zon verduistert, de maan geeft 
geen licht meer, sterren vallen uit de hemel en hemelse machten wankelen. Niet omdat de 
wereld vergaat, maar omdat de Mensenzoon komt. Deze week staat de wegwijzer naar 
beneden. De mensenzoon zal van /God gezonden zijn. De weg die wij gaan is donker, de 
zon verduisterd. Te zien aan de donkere kleur van de schikking. We herinneren ons een tijd 
waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.  
-Meditatieve tekst- 
We gaan op weg 
In het duister 
Waar herinneringen  
Richting geven 
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Geloofskracht 
Iemand zei me laatst dat ik een moedig mens zou zijn. Dat kwam heel vreemd over op mij 
en ik sprak er met een collega over. Zijn wij moedige mensen? Nee, zei hij. Natuurlijk niet. 
De mensen met wie we spreken; die zijn moedig. De jongen die toch naar je toe komt. Het 
kerkenraadslid dat mededelingen doet vooraan in de kerk. De man die vertelde dat hij ten 
diepste eigenlijk niet met zijn vrouw overweg kon. De man die zijn dood onder ogen zag. 
Ik beaamde het. Het is veel makkelijker om de moed van een ander te zien, zeker in wat we 
ons ‘werk’ noemen. Als ik had gezegd dat ik mezelf best dapper en moedig vond in het 
gesprek waarin ik toch doorging en toch bleef prikken en toch uiteindelijk de angel uit het 
verhaal kon halen, nee, dan had ik mezelf een opschepper gevonden. Mijn collega vulde 
aan; wij zijn dienstbaar. Maar ik had deze week een gesprek waarin ik kon be-moedigen. 
Ben je dan een moedig mens? Misschien. Dienstbaarheid laat jezelf niet buitenspel. Jij bent 
het die be-moedigt. Samen met God. Dat te schrijven en te erkennen, is al heel wat. Met de 
moed der hoop. Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Kerkenraadsvergadering  
Op donderdag 23 november vergaderde de kerkenraad. We hebben gesproken over de 
Toekomst van onze kerk. Ieder heeft drie belangrijke punten genoteerd, die we belangrijk 
vinden voor de toekomst van onze kerk. Dit n.a.v. de groepsgesprekken op de 
gemeenteavond. De vervolgstappen worden bepaald in het moderamen en de volgende KR 
vergadering.  
In onze zondagdiensten zingen we soms uit de Evangelische Liedbundel. De Evangelische 
Liedbundel is vervangen door een nieuwe editie die ‘Hemelhoog’ heet. Hemelhoog is voor 
de beamer te verkrijgen met nootondersteuning  en  wordt daarom aangeschaft. 
De verschillende commissies (Evangelisatie, V&T en liturgie) zijn klein. We besluiten tot 
vorming van 1 groep waarin ieder zijn krachten kan gebruiken en het klankbord groter is bij 
organiseren van zaken. 
Het nieuwe beleidsplan is voorgelegd. Het betreft visie, de kapstok van waaruit het 
gemeentezijn kan worden gevormd. 
De begrotingen 2024 van Kerk en Diaconie wordt besproken. Na enkele wijzigingen wordt 
dit voorgelegd aan de gemeente op de gemeenteavond van 4 december. 
Gesproken wordt over een nieuwe vorm van contacten houden en stimuleren d.m.v. een 
Kerkapp. Donkey Mobile wordt uitgelegd. Nadere informatie volgt. 
We praten over de vacatures die zullen ontstaan binnen de kerkenraad en het vertrek van 
ds. Yvette Pors. 
We zien dat er meer behoefte is aan betere, meer inhoudelijke, relaties met elkaar. Laten 
we contacten warm houden, elkaar zien, ontmoeten en spreken. 
Warme groet, 
Corine Groffen, scriba 
 
Gemeenteavond 
Op maandag 4 december zal de gemeenteavond zijn, aanvang 19.45 uur. Op de agenda 
staat de begroting van 2024, het beleidsplan, vacatures en mogelijkheid tot vragen stellen 
n.a.v. de Toekomst van de kerk. De stukken voor de vergadering vind u bij de nieuwsbrief 
van vorige week. Het conceptbeleidsplan vindt u als bijlage bij deze week terug in de mail. 
Allen hartelijk welkom. 
 
Collectebonnen  
Maandag 4 december 2023 kunnen er weer collectebonnen gekocht/afgehaald worden 
tussen 19.00-19.30 uur in de hal boven in de kerk.  
 
Awake 
Vanavond, zondag 3 december, gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar 
zal gastspreker Michiel Dubbelman het gaan hebben over het thema: “One religion for all?” 
Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, 
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gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in 
de Maranathakerk en start om 19:00, inloop vanaf 18:45. Awake is vóór jongeren 
(doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar ook. Tot dan  !! 
 
Inleveren gevulde schoenendozen voor de actie schoenendoos  
Heb je ook een schoenendoos gevuld? Je kan deze doos vandaag inleveren in de hal van 
de kerk. De dozen zullen a.s. woensdag 6 december bij het inleverpunt worden gebracht.  
Heb je de doos nog niet af of bent je niet in de gelegenheid om deze doos zondag in te 
leveren?  
Je kan de doos t/m woensdagochtend 10.00 uur inleveren bij Janneke Rouwert Boer, van 
Wenastraat 29 in Giessenburg.  
 
Voedselbankactie 
Al vele jaren bieden we in december namens de Gereformeerde kerk een flinke 
hoeveelheid producten aan bij de Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze actie weer 
houden. Stijgende prijzen, ook voor het levensonderhoud, leiden ertoe dat meer mensen 
een beroep doen op de Voedselbank. Dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om op zondag 3 
en 10 december producten mee te nemen naar de  kerk. 
Ook kunt u met deze actie meedoen door een bijdrage over te maken naar de 
bankrekening van de Diaconnie : NL 69 RABO 0321 702 514 tnv Diaconie Gereformeerde 
kerk Giessenburg onder vermelding van “Voedselbankactie”. (graag vóór zondag 10 
december) Met uw bijdrage kunnen wij boodschappen doen om zo de Voedselbank te 
verblijden met hopelijk volle dozen en kratten producten. 
Wij hebben contact gehad met de Voedselbank over de vraag waar op dit moment behoefte 
aan is, en het blijkt dat koffie hoog op hun wensenlijstje staat. 
Uiteraard zijn alle houdbare artikelen welkom. We hopen dat wij samen met u deze actie, 
ook dit jaar weer, tot een groot succes kunnen maken! 
Alvast hartelijk dank. 
De Diaconie. 
 
Alpha-cursus  
Vanaf 8 januari 2024 gaan we met elkaar door middel van de Alpha-cursus op 
ontdekkingstocht wat het Christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Op 10 maandagavonden 
(18.30-21.00 uur) en een mini-weekend behandelen we stapsgewijs de kern van het geloof. 
We denken na over o.a. Wie is Jezus en waarom stierf Hij aan het kruis? Wie is de Heilige 
Geest en hoe werkt Hij? Hoe leidt God ons? De cursus is allereerst opgezet voor mensen 
die niet of nauwelijks bekend zijn met het geloof. Verder grijpen juist veel kerkmensen de 
gelegenheid aan om hun geloof weer ‘op te frissen’. We beginnen altijd gezellig met een 
maaltijd. Vervolgens wordt er een inleiding gehouden en gaan we met elkaar in gesprek. 
Als u voor u zelf denkt dat het weer eens goed zou zijn om stil te staan bij de kern van het 
geloof, of je kent iemand voor wie dat goed zou zijn: van harte welkom! Voor meer 
informatie/aanmelding kun je contact opnemen met Martine Trouwborst (06-51979995). 
 
Afscheid ds. Lourens de Jong 
Op zondag 10 december neemt ds. Lourens de Jong afscheid als predikant van de 
Fonteinkerk en de Goede Herderkerk in Rotterdam. ’s Middags om 15.00 uur is de 
afscheidsdienst.  
Zijn er gemeenteleden die het fijn vinden om hier heen te gaan?  Het moderamen hoort dit 
graag.  U kunt bellen of mailen naar de scriba  ( 06-57317530  
scriba.pkngiessenburg@gmail.com)  
 
Beschikbare hulpdiensten  
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp 
en ondersteuning of ontbreken financiële mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u 
altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden 
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er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een 
hulpvraag terecht kunt: 
  

Diaconie Gereformeerde Kerk 

Giessenburg 

diaconie.pkngiessenburg@gmail.com  06 - 51 52 76 90 

Diaconale hulpdienst hulpdienst@giessenburg.nl  0184 - 65 13 88 

Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl   088 - 75 15 100 

Voedselbank Giessenlanden-Zederik leenenwilverhaar@msn.com  06 - 45 55 27 79  

Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com  06 - 12 68 44 83 

Stichting Welzijn Molenlanden info@welzijnmolenlanden.nl  085 - 00 66 089 

Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl  06 - 22 15 02 91 

 

 

Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
 
 
 
Data ter herinnering 
3 december   Kindernevendienst en Jeugdkerk 
3 december   Awake 
4 december   Verkoop collectebonnen 19.00 uur 
4 december Gemeenteavond in de Stigt om 19.45 uur  

Financiën begroting 2024 
8 december  Dames van het goede leven  
10 december Afscheid ds. Lourens de Jong van de Fonteinkerk en de 

Goede Herderkerk in Rotterdam 15.00 uur 
12 december   Seniorenkerstfeest 14.30 uur 
12 december   Pastoraat overleg 
16 december   Kerstconcert Da Capo 20.00 uur in de Maranathakerk 
17 december   Kindernevendienst en Jeugdkerk 
19 december   Moderamen overleg 
24 december   Kidspraise 19.00 uur 
24 december   Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk 21.30 uur 
25 december   Kerstdienst 9.30 uur 
29 december   Maandsluiting Bredero’s Hof  19.00 met dhr. W.J. van Iperen 
31 december   Oudejaarsdienst om 9.30 uur ( en niet om 19.30 uur) 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 10 december. 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag  8 december   20.00 uur inleveren bij de makers van 
de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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